
Hemel en aarde 

 

Mensen hé, wat sta je daar te kijken naar de hemel 

Mensen hé, wat sta je daar, op je heuveltop? 

Als je Jezus vinden wil, kom dan naar beneden. 

Hier begint zijn Koninkrijk, waar wacht je dus nog op? 

 

Want we moeten naar een wereld waarin niemand honger lijdt 

En de oorlog is verdwenen, de verdrukte is bevrijd, 

Duizend bloemen bloeien wiegend op de wind, 

Naar een hemel die op aarde al begint. 

 

Mensen hé, wat zit je daar, zo dicht opeen gekropen 

Mensen hé, wat zit je daar vredig in je kerk 

’t is vandaag toch Pinksteren, gooi die deuren open 

Mensen ga de wereld in, er wacht nog zoveel werk 

 

Mensen hé, wat wil je dan o kijk niet zo verwonderd 

Mensen hé, wat wil je dan ’t Is de hoogste tijd 

Jezus vraagt je mee te doen niemand uitgezonderd 

Help dan waar je helpen kunt en wacht geen eeuwigheid. 

 

 

 
Ooit gezongen tijdens een pinksterdienst. Tekst: Michiel de Vi…… Muziek: Hans Peter….. 

de complete namen zijn niet meegekopieerd. 

 

 


